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Beste vrienden,  
Als thema van deze nieuwsbrief wil ik het volgende Bijbelvers aan jullie meegeven: ‘Want zoals het 
lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood’. (Jakobus 2: 26) 

 
Kun je mij helpen?   
Op een schip in Terneuzen had ik Bijbels en mutsen kunnen 
weggeven. Er kwam een zeeman bij mijn tafel staan. Hij nam een 
Bijbel en zei: ‘Kun je mij helpen?’ Ik dacht nu komt het. Maar deze 
zeeman vroeg in alle eenvoud: ‘Kun je mij helpen aan kleding? Ik 
ben namelijk op de luchthaven mijn bagage kwijtgeraakt en ik kan 
niet van het schip af. Mijn collega’s hebben me geholpen met het 
hoogstnodige maar winkelen gaat niet.’ Ik moest Jon bekennen dat 
ik niets voor hem bij mij had. Toen ik van het schip wegreed dacht 
ik: Zo’n man kun je toch niet laten zitten. Wat stelt mijn geloof voor 
als het blijft bij mooie woorden. Hij kan niet van zijn werk weg en ik 
wel. Het liet mij niet meer los en heb ik ondergoed, een trui, twee 
broeken en toiletspullen voor hem gekocht. Op het schip bedankte 
hij mij en ik kon niet anders dan zeggen: ‘Een geloof zonder de 
werken is dood. Ik kan je niet slechts een Bijbel geven en je verder 
in de kou laten staan.’ We dankten God voor dit moment!  
 
Xin chào! 

In de haven van Gent bezocht ik een groot schip met 23 Vietnamese 
zeemannen die gebrekkig Engels spraken. Dat weerhield mij er niet van 
om met Google Translate aan de slag te gaan en mij verstaanbaar te 
maken. Toen ik meerdere keren op mijn best ‘Xin chào’, dat ‘hallo’ 
betekent, had geroepen, kreeg ik met een glimlach toegang op het 
schip. In de kantine, de messroom van het schip, stalde ik alles uit. De 
twee Vietnamese Nieuw Testamenten die ik bij mij had, kregen twee 
nieuwe eigenaren en ook de mutsen werden met een dankbaar gebaar 
meegenomen.  
Bij mijn vertrek wees ik naar boven en liet ik mijn telefoon ‘God zegene 
u’ zeggen. De mannen zwaaiden mij vriendelijk uit en bedankten mij 
hartelijk. Het zijn, vooral wanneer je elkaars taal niet spreekt, 
bijzondere ontmoetingen. Maar ik weet en vertrouw er op dat ‘het 
gezaaide Woord nooit vruchteloos tot Hem zal terugkeren. Het zal doen 
wat Hem behaagt.’ (Jesaja 55: 11) 

 



Team Jesus! 
‘Team Jesus’, zo noemde Tom, een collega havenevangelist uit Montrose (Schotland), onze 
samenwerking. Tom, stuurde mij per e-mail de vraag: ‘Wil je in Gent aan een kapitein een King James 
Bijbel geven?’ Op mijn vraag: ‘Hoe laat en waar in Gent?’ kon hij mij nog geen antwoord geven. Ik vond 
het allemaal best spannend.  
Tijdens mijn autorit naar Gent vroeg ik mij af: ‘Zou ik welkom zijn? Kan ik wel bij het schip? Zou het 
schip er nog wel liggen?’ Ik had nog slechts éen King James Bijbel en voor de kapitein nog een cadeau, 
een scheepsfles.  
Ik was erg blij om te zien dat het schip er nog lag. Ik stelde mij aan de officier van wacht voor en de 
kapitein wist waarvoor ik kwam. Alles liep gesmeerd. De kapitein kreeg zijn King James Bijbel en ook 
voor de mannen was er evangelisatiemateriaal te over. In de drukte van hun werk was er tijd voor 
gesprek.  
Na het overhandigen van de Bijbel heb ik met 
kapitein Rio en met een deel van de bemanning 
kunnen bidden en danken. En ik kreeg van Gods 
wege een wijze les mee: Leg toch al je zorgen bij 
Hem neer, want Hij heeft een hart voor jou. 
Geen zorgen zijn te groot of te klein voor de 
Heere. Wanneer je je zorgen bij Hem brengt, 
dan schenkt Hij je Zijn vrede die al je begrip te 
boven gaat. Ik had de Heere God meer in mijn 
zorgen moeten betrekken. Alles verliep 
wonderlijk goed!  
Een bezoek met een wijze les om niet zo snel 
meer te vergeten. God zorgt! 
 
Wilt u danken voor …  

• de Bijbels, de mutsen, de kleding die ik heb kunnen uitdelen; 

• de rijke belofte dat Gods Woord nooit leeg terugkeert; 

• de Heere Die in alles rijkelijk voorziet en de geloofslessen die ik opdoe. 
 
Wilt u bidden … 

• om Gods leiding en bescherming bij het havenevangelisatiewerk in de haven Terneuzen-Gent; 

• dat ik in woord en daad een opening krijg om over Jezus te vertellen; 

• voor Jon, de Vietnamese zeelui en Rio, dat zij mogen weten dat er over de grenzen heen 
broeders en zusters zijn die hun geloof leven, niet alleen in woorden maar ook in daden.  

• om bemoediging en veiligheid voor de zeevarenden, om Gods vrede in hun hart. 
 
Tot slot  
Opnieuw wil ik jullie, ook namens de zeevarenden, hartelijk bedanken voor jullie hulp in woord en 
daad!  
 
Hartelijke groeten en Gods zegen gewenst, 
Alexander 
 
 
 
Wij stellen het zeer op prijs als u ons werk wilt steunen. U kunt uw gift overmaken op het 
volgende rekeningnummer: IBAN: NL73RABO0123314550 t.n.v. Stichting Levend Water – 
Havenevangelisatie (belasting aftrekbaar). 
Internationaal werkt Alexander als onbetaalde vrijwilliger met de Seamen’s Christian 
Friend Society (SCFS). 


